
Maritje van Vormezele 
 

Anne Maritje van Vormezele, 
En zij sloeg met potjes te mert 

En zij verkochte stukke voor heele. 
Is dat niet een groote mert? 

 
Die oude paruke 

Ha kochte mä suyker 
Kaneele ä raspt, kaneele ä raspt 

 
’t Was al om tabletten te bakken, 
Ons Maritje nie ’t huys en was 

 


